
Er is geen plek waar jij niet zijn mag 
Maar mocht het ooit zo zijn 
Dat je gevoel je voor de gek houdt 
Of je nu gaat zoeken in een verre reis 
of in de oudste binnenstad 
Zolang je maar weet 
dat je altijd een thuis mag maken 
van mijn hart


